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Mededelingen door kerkenraadslid 
 

Intochtslied: Psalm 84 vers 1 en 2 (berijming 1773) 
Hoe lief'lijk, hoe vol heilgenot, 
O HEER, der legerscharen God, 
Zijn mij Uw huis en tempelzangen! 
Hoe branden mijn genegenheên, 
Om 's HEEREN voorhof in te treên! 
Mijn ziel bezwijkt van sterk verlangen; 
Mijn hart roept uit tot God, Die leeft, 
En aan mijn ziel het leven geeft. 
 

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER, 
De zwaluw legt haar jongskens neer 
In 't kunstig nest bij Uw altaren, 
Bij U, mijn Koning en mijn God, 
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot; 
Geduchte HEER der legerscharen, 
Welzalig hij, die bij U woont, 
Gestaâg U prijst en eerbied toont. 

 

Gelegenheid voor stil gebed 

 

Bemoediging en groet  
 

Vervolg aanvangslied: Psalm 84: 6 (berijming 1773) 
Want God, de HEER, zo goed, zo mild, 
Is t' allen tijd een zon en schild; 
Hij zal genaad' en ere geven; 
Hij zal hun 't goede niet in nood 
Onthouden, zelfs niet in de dood, 
Die in oprechtheid voor Hem leven. 
Welzalig, HEER, die op U bouwt, 
En zich geheel aan U vertrouwt. 

 

Inleiding op Kyriegebed 

 

Kyriegebed 

 

Glorialied: Lied 218 (Dank u voor deze nieuw morgen) 

 

Gebed bij opening van het woord. 

 

1e Schriftlezing: Psalm 146 vers 1-10 
1 Halleluja! Loof de HEER, mijn ziel. 
2 De HEER wil ik loven zolang ik leef,  
mijn God bezingen zolang ik besta. 
3 Vertrouw niet op mensen met macht, 
 op een sterveling, bij wie geen redding is. 
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,  
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder. 
5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,  
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God, 
6 die hemel en aarde heeft gemaakt, de zee en alles wat daar leeft, 
Hij die trouw is tot in eeuwigheid, 
7 recht doet aan de verdrukten, brood geeft aan de hongerigen.  
De HEER bevrijdt de gevangenen, 
8 de HEER opent de ogen van blinden, de HEER richt de gebogenen op,  
de HEER heeft de rechtvaardigen lief, 
9 de HEER beschermt de vreemdelingen, wezen en weduwen steunt Hij,  
maar goddelozen richt Hij te gronde. 
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10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,  
je God, Sion, van geslacht op geslacht. Halleluja! 
 
Wij zingen: Wat vlied of bezwijk (Gezang 470 Oude liedboek) 
Wat vlied of bezwijkt, getrouw is mijn God, 
Hij blijft aan mijn zij in ’t wisselend lot; 
moog ’t hart soms ook beven in ’t heetst van de strijd 
zijn liefd’en ontferming vertroosten altijd. 
 
Als God mij vertroost, is ’t kruis niet te zwaar 
dan ken ik geen vrees in ’t bangste gevaar, 
dan win ik al strijdend vertrouwen en kracht 
en zing ik mijn psalmen in duistere nacht. 
 
Ik roem in mijn God, ik juich in zijn trouw, 
de rots mijner ziel , waar ‘k eeuwig op bouw. 
Ik zal Hem nog prijzen in ’t uur van mijn dood, 
dan rijst nog mijn loflied; ‘zijn goedheid is groot!’ 

 

2e Schriftlezing: Jakobus 1: 19-25 
Geloven en doen 
19Geliefde broeders en zusters, onthoud dit goed: ieder mens moet zich haasten om te luisteren, 
maar traag zijn om te spreken, traag ook in het kwaad worden. 20Want de woede van een mens 
brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. 21Wees daarom zachtmoedig en leg alle 
verdorvenheid en elk denkbaar wangedrag af. En aanvaard zo de boodschap die in u is geplant en 
die u kan redden. 22Vergis u niet: alleen horen is niet genoeg, u moet wat u gehoord hebt ook doen. 
23Want wie de boodschap hoort maar er niets mee doet, is als iemand die het gezicht waarmee hij 
is geboren in de spiegel bekijkt: 24hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt is hij vergeten hoe hij 
eruitzag. 25Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet, die vrijheid brengt, en dat blijft 
doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die ernaar handelt – hem valt geluk ten 
deel, juist in wat hij doet.  

 

Lied 912: 1, 2 5 en 6 (Neem mijn leven laat het Heer) 

 

Overdenking 

 

Orgelspel 

 

Lied: Lied 971 (Zing een nieuw lied voor God de Here) 

 

Gebeden afgesloten met onze Vader 

 

Collecte 

 

Slotlied: Lied 913: 1, 2 en 3 Wat de toekomst brenge moge. 

 

Zegenbede afgesloten met lied 913: 4 


