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Vanmorgen gaan we nog even terug naar 'zo net na Pasen'.....en we lopen mee met de 
Emmaüsgangers. 
 
 
 
 
 
 

 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  Pastor Piet Meijer 
Ambtsdragers: Hans Boerma 
 Lummie Peelen 
Lector: Mieke Aarbodem 
Organist: Wouter Feenstra 
 
 

Gastvrouw:  Cora Bus 
Beeldbewerking:  Anton Boot 
Camerabediening: Marijn Zwart 
Koffie: Huib de Ruiter 
 Anne Draaisma 
Koster:  John Vooren 
 

Orde van dienst.  
Intochtslied Psalm 27: 2 
Bemoediging en groet  
Psalm 138: 1 en 3 
Richtlijn voor het leven: Romeinen 12: 9-21 
Psalm 119: 2 
Gebed  
Lied 705: 1, 2, 3 en 4 
Evangelielezing: Lukas 24: 13 – 35 

Lied 247: 1 en 3 
Overdenking en orgelspel  
Lied:799: 1, 2, 5 en 6 
Dankgebed, voorbede, stilgebed, Onze Vader  
Collecte  
Slotlied: 704: 1 en 3 
Zegen 

 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: “Kop Op” Sport en Spel 

Bericht van de werkgroep “Kop op” sport en spel. Onderdeel van de Gezamenlijke 
kerken Wormerveer [ G.K.W.] 
Ook dit jaar organiseren we weer drie dagen lang - maandag 6 juli, dinsdag 7 juli en 
woensdag 8 juli- spelletjes voor kinderen, die om welke reden dan ook niet op 
vakantie kunnen. Het worden 3 gezellige, leuke en sportieve dagen; een goed begin 
van de schoolvakantie. 

Het wordt dit jaar voor de tiende keer, met veel plezier door enthousiaste vrijwilligers van de verschillende 
kerken uit Wormerveer, georganiseerd. 
Thema van dit jaar is “Feest”. 
Wij brengen dan ook deze collecte onder uw aandacht om dit feest voor de kinderen 
en hun (groot) ouders weer te kunnen organiseren.  
Kom gerust langs en doe mee en geniet van de kinderen. 
Dit spektakel speelt zich af op het plein bij de Ruach , Noorderstraat te Wormerveer. 
Namens de werkgroep Kop op alvast hartelijk dank . En tot ziens op het plein. 
Voor informatie Tineke Andrea 0620100013 

 
2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 



 
 
 
 
 

Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:   

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de 
website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle (langdurige) 
zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. 
Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat 
Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 19 april gingen naar mevr. Henny Lengkeek en mevr. A. v.d. Kop-Bes. 
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente 

 
Komende dagen jarig:  
Op 2 mei mevr. A. Wassenaar-Hoekstra. 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg 
die voor u ligt. 
 
Kerken door heel Nederland luiden de klokken voor gewortelde kinderen 
Op woensdag 29 april om precies 16.20 uur geeft onze gemeente gehoor aan de oproep 
om vijf minuten de klok te luiden voor gewortelde kinderen in Nederland. Het is een 
landelijke actie waarvoor de initiatiefnemers aandacht vragen voor de positie van kinderen 
die hier zijn opgegroeid, maar nog altijd in onzekerheid leven over hun toekomst. 
De actie sluit aan bij het kerkasiel dat inmiddels al meer dan 500 dagen wordt verleend 
aan de familie Babayants in de Open Hof in Kampen. Met dit kerkasiel vragen betrokkenen 
aandacht voor de situatie van de ouders Alexandr en Karina en hun kinderen Aram, 
Ariana, Amelia en Alexa. Tegelijk klinkt hiermee een oproep voor alle 420 gewortelde 
kinderen in Nederland die in een vergelijkbare situatie verkeren. 
Met het klokkenluiden willen de initiatiefnemers letterlijk en figuurlijk de stem van deze kinderen versterken. Waar 
hun stem in het publieke en politieke debat vaak te zacht blijft om gehoord te worden, kunnen kerken die stem 
helpen dragen door op hetzelfde moment hun klokken te luiden. 
De organisatie: “Kinderen die hier geworteld zijn, verdienen het om gezien en gehoord te 
worden. Met deze actie geven kerken in heel Nederland een krachtig en zichtbaar signaal van 
medemenselijkheid, bescherming en solidariteit.” 
De symboliek van het tijdstip is bewust gekozen: 16.20 uur verwijst naar de 420 gewortelde kinderen voor wie 
aandacht wordt gevraagd. 
 
Dominee op de hei 
Lieve gemeenteleden, het is alweer twee weken geleden dat ik met een aantal mensen heb kunnen praten 
tijdens de rommelmarkt van 11 april. Wat vond ik het leuk weer onder jullie te zijn! Ik merkte dat jullie me nog niet 

vergeten zijn. Dat doet met goed! Het gaat steeds een beetje beter met me. 
Mijn huisarts raadt mij aan om elke dag een stukje op de hei te gaan lopen. Al 
is het maar een half uurtje. Bomen praten niet terug en zorgen voor de nodige 
rust. Ik merk dat dat me helpt bij mijn herstel. Deze foto is genomen op de hei 
tussen Hilversum en Bussum waar ik dagelijks een korte wandeling maak. 
Ik wens jullie allemaal een heel goed extra lang weekeind vanwege 
Koningsdag. Vanuit Hilversum hoop ik op 29 april massaal de Zaanse klokken 
te horen om zo gewortelde kinderen een stem te geven! Ik denk niet dat ik 
vanuit Hilversum de Zaanse klokken ga horen. Maar in gedachte ben ik in elk 
geval bij jullie! Heel hartelijke groeten van jullie dominee Johan Mulder. 

 
 
Agenda:  
Woensdag  29 april 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag  03 mei 10.00 uur Dienst. Voorganger ds. Betty Gras 
    In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 

 
 
 



 
Zondag 26 april om 15.00 uur is er een cantatedienst in de Kogerkerk.  

Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek zal in deze dienst “Micha. Een zangstuk” van Jos Martens en 
Bart Vijfvinkel uitvoeren. Vijf jaar na de première blijkt ‘Micha. Een zangstuk’ nog actueler dan toen. 
Alsof de woorden uit het bijbelboek Micha zijn geschreven voor onze tijd. Met soms ongemeen felle 
scheldkanonnades, oordeelsteksten en met scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend 
onrecht. Recht is verdwenen uit het land, de geschiedenis lijkt vastgelopen, maar Micha verkondigt de 
andere mogelijkheid: `Jou is gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan recht te doen en lief te 
hebben en zo mens te zijn.’ 
 

Datum: 26 april 
Aanvang : 15.00 uur 
Locatie: Kogerkerk, Kerkstraat 14 (Koog a/d Zaan) 
Uitvoerenden:  Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek o.l.v. Jos Martens 
 Piano: Elise Keep 

 Orgel: Ike Wolters 
 Liturg: ds. Bart Vijfvinkel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


