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Kyrië en gloria 
Vanmorgen wordt medewerking verleend door de 
Morgenstercantorij. Een goede aanleiding om een 
‘kyrië en gloria’ uit ons liedboek nog eens te 
beproeven. 
In het kyrië en gloria 
roepen we de Eeuwige 
aan om ontferming voor 
de nood in de wereld en 
prijzen wij zijn Naam in 
het vertrouwen dat zijn 
barmhartigheid geen 
einde heeft (zoals o.a. 
Jona in zijn nood God 
aanriep, maar in één 
adem God ook prees als 
redder (‘In mijn nood riep 
ik de HEER aan….. 
 

 
Loven en danken wil ik U, de redding is van de 
Eeuwige.’ (Jona 2)). Vaak zingen we als gloria 
een glorialied. Vanmorgen zingen we als gloria 

een klassieke tekst 
(berijmd door Sytze de 
Vries en op muziek gezet 
door Willem Vogel): 
‘Glorie aan God hoog in 
de hemel’. De tekst van 
zo’n klassiek gloria is 
ontleend aan de zang 
van de Engelen in het 
kerstevangelie, later 
uitgebreid tot een tekst 
zoals we die vanmorgen 
zingen. 

Verschijning van Jezus aan de vissers bij het meer van  
Tiberias, Duccio di Buoninsegna, (c.1278-1318) 

 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  ds. Bart Vijfvinkel 
Ambtsdragers: Jannie Smit 
 Eddie Zwart 
Lector: To Vooren 
Organist: Ron Paeper 

Gastvrouw:  Linda Otten 
Beeldbewerking:  Hans Jobse 
Camerabediening: Han Eelman 
Koffie: Esther en Anton Boot 
Koster:  Wallie Peelen

 
Orde van dienst.  
Intochtslied cantorij lied 216 
Bemoediging en groet  
Lied 111: 1, 5 en 6 
Gebed om ontferming afgesloten met  
Lied 299E (gemeente en cantorij) 
Gebed van de zondag 
1e Schriftlezing: Jesaja 43: 1-12 
Lied 982 
 

2e Schriftlezing: Johannes 21: 1-14 
Lied: 339A 
Overdenking en orgelspel  
Lied:135B (uit Wind  en Vuur) 
Dankgebed, voorbede, stilgebed, Onze Vader  
Cantorij: All things bright and beautiful 
Collecte  
Slotlied: 903: 1, 3 en 6  
Zegen 

Muzikale medewerking van de Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp 
 
  



Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: Bartiméus Fonds  
Het Bartiméus Fonds is er voor de circa 350.000 
mensen in ons land die slechtziend of blind zijn. Zij 
kunnen niet vertrouwen op hun ogen. Oogzorg, 
onderwijs, begeleiding, hulpmiddelen en wetenschappelijk onderzoek kunnen hun 
helpen om zo zelfstandig mogelijk in het leven staan. 
Het Bartiméus Fonds haalt alles uit de kast om mogelijk te maken dat mensen die 

slechtziend of blind zijn voluit kunnen meedoen in de samenleving. Met innovatieve projecten werken we 
aan oplossingen voor blinde en slechtziende mensen, zodat zij volwaardig kunnen deelnemen aan de 
samenleving. Nu en in de toekomst. We steunen bijvoorbeeld onderzoek naar vroegdiagnose van 
oogaandoeningen. En we maken toegankelijk onderwijs, innovatieve hulpmiddelen en betere begeleiding 
mogelijk. 
 
2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 

 
 
 
 
 

Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:   

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op 
de website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle 
(langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en 
geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven 
aan coördinator pastoraat Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 19 april gingen naar mevr. Magda Wijnands en mevr. Corrie Heidbuurt.  
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente 

 
Komende dagen jarig:  
Op 20 april mevr. C. Snoek. 
Op 20 april mevr. M. Jonkers-Krap. 

Op 22 april mevr. M.I. Heinen- Zevenbergen. 
Op 25 april mevr. J. Visser- Tukker. 

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op 
de weg die voor u ligt. 
 
Zondag 26 april om 15.00 uur is er een cantatedienst in de Kogerkerk.  
Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek zal in deze dienst “Micha. Een zangstuk” van Jos Martens en Bart 
Vijfvinkel uitvoeren. Vijf jaar na de première blijkt ‘Micha. Een zangstuk’ nog actueler dan toen. Alsof de 
woorden uit het bijbelboek Micha zijn geschreven voor onze tijd. Met soms ongemeen felle 
scheldkanonnades, oordeelsteksten en met scherpe spot gaat Micha tekeer tegen hemeltergend 
onrecht. Recht is verdwenen uit het land, de geschiedenis lijkt vastgelopen, maar Micha 
verkondigt de andere mogelijkheid: `Jou is gezegd wat goed is. Niets, nee niets anders, dan 
recht te doen en lief te hebben en zo mens te zijn.’ 
Datum: 26 april 
Aanvang : 15.00 uur 
Locatie: Kogerkerk, Kerkstraat 14 (Koog a/d Zaan) 
Uitvoerenden:  Oecumenisch Projectkoor Zaanstreek o.l.v. Jos Martens 
 Elise Keep, Piano 

 Ike Wolters, Orgel 
 Liturg: ds. Bart Vijfvinkel 

 
Agenda:  
Maandag  20 april 19.30 uur Repetitie Cantorij 
Woensdag  22 april 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag  26 april 10.00 uur Dienst. Voorganger pastor Piet Meijer 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 


