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Welkom en mededelingen 

 

(Gemeente blijft zitten tot na het lied door de cantorij)  

 

Cantorij zingt: Sta op en schitter 

 

 

Gemeente gaat staan 

 

Bemoediging en groet 

V: De heer is waarlijk opgestaan 

G: DE HEER IS WAARLIJK OPGESTAAN 

G: Onze hulp in Naam …. 

 

Lied 630 (Sta op! – een morgen ongedacht) 

 

630:1 

Sta op! Een morgen ongedacht, 

Gods dag is aangebroken, 

er is in één bewogen nacht 

een nieuwe lent' ontloken. 

 

Het leven brak door aarde en steen, 

uit alle wond'ren om u heen 

spreekt, dat God heeft gesproken.
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630:2 

Hij heeft gezegd: Gij mens, kom uit, 

open uw dode oren; 

kom uit het graf dat u omsluit, 

kom uit en word geboren! 

Toen heeft zich in het vroegste licht 

de nieuwe Adam opgericht, 

ons allen lang tevoren. 

 

630:3 

Al wat ten dode was gedoemd 

mag nu de hoop herwinnen; 

bloemen en vogels, – alles roemt 

Hem als in den beginne. 

Keerde de Heer der schepping weer, 

dan is het tevergeefs niet meer 

te bloeien en te minnen. 

 

630:4 

Sta op! – Hij gaat al voor ons uit, 

de schoot van ’t graf ontkomen. 

De morgen is vol nieuw geluid, – 

werp af uw boze dromen. 

Waar Hij, ons hoofd, is voorgegaan, 

is voor het lichaam nu vrij baan 

naar een bestaan volkomen. 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Gebed om ontferming 

 

Lied 634 (U zij de glorie) 

 

634:1 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan 

om ons te bevrijden tot een nieuw bestaan: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

 

634:2 

Licht moge stralen in de duisternis, 

nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is. 

Geef ons dan te leven in het nieuwe licht, 

wil het woord ons geven dat hier vrede sticht: 

U zij de glorie, opgestane Heer, 

U zij de victorie, U zij alle eer! 

  



 

 Pagina 5 van 8 

Moment met de kinderen 

 

Gebed van de Zondag 

 

Eerste schriftlezing: Exodus 14: 1-14 

 

Psalm 118: 1, 3 en 6 (Laat ieder ’s Heren goedheid…) 

 

118:1 

Laat ieder ’s Heren goedheid prijzen, 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Laat, Israël, uw lofzang rijzen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Dit zij het lied der priesterkoren: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

Gij, die de Heer vreest, laat het horen: 

zijn liefde duurt in eeuwigheid. 

 

118:3 

’t Is beter bij de Heer te schuilen 

dan dat men bouwt op man en macht. 

’t Is beter bij de Heer te schuilen 

dan dat men hulp van vorsten wacht. 

 

Toen ik mij wenden kon noch keren, 

omsloten door der volken ring, 

doorbrak ik in de naam des Heren 

de knellende omsingeling. 

 

118:6 

Des Heren hand is hoog verheven, 

des Heren rechterhand is sterk. 

Ik zal niet sterven, ik zal leven 

en zingen van des Heren werk. 

De Heer heeft mij wel zwaar geslagen, 

maar niet verlaten in mijn nood, 

en zijn genadig welbehagen 

gaf mij niet over aan de dood. 

 

 

Tweede schriftlezing: Johannes 20: 1-18 
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Cantorij zingt: Christus is opgestaan (Taizé) 

 

Overweging 

 

Lied 628: (Nu moet gij allen vrolijk zijn) 

1. Allen 2 vrouwen 3 mannen 4 allen 5 vrouwen 6 mannen 7 allen  

 

628:1 (Allen) 

Nu moet gij allen vrolijk zijn. 

De bomen zingen in de tuin, 

het lege graf verzwijgt het niet, 

de mond geopend voor het lied, 

halleluja! 

 

 

628:2 (Vrouwen) 

De loze woorden zijn verstomd, 

de wereld die op adem komt 

zingt met de vogels in de lucht 

dat nu de nacht is weggevlucht, 

halleluja! 

 

628:3 (Mannen) 

Geen vlammend zwaard verspert 

de weg, 

de engel die het voerde zegt 

dat alle leed geleden is 

omdat de Heer verrezen is, 

halleluja! 

 

628:4 (Allen) 

Hij heeft het zegel weggedaan, 

nu kunnen wij zijn woord verstaan, 

zijn graf is als een open boek, 

de windsels liggen in de hoek, 

halleluja! 
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628:5 (Vrouwen) 

O dood, die Hem ontkomen liet, 

Hij neemt bezit van uw gebied, 

zijn heerschappij gaat in en uit 

door al de deuren die men sluit, 

halleluja! 

 

628:6 (Mannen) 

Wij willen zingen dat Hij leeft, 

Hij leeft die God gehoorzaamd heeft, 

zijn graf staat ledig in de tijd, 

het is een mond vol zaligheid, 

halleluja! 

 

628:7 (Allen) 

O goede engel bij het graf, 

de lente lost de winter af, 

bewaak het jonge groen en wijs 

de ingang van het paradijs, 

halleluja! 

 

Dankgebed – voorbeden – stil  gebed – Onze Vader 

 

Cantorij: Christ The Lord is risen again (John Rutter) 

 

Inzameling van de gaven 

 

Slotlied: Lied 978 (Aan U behoort o Heer der Heren…) 

 

978:1 

Aan U behoort, o Heer der heren, 

de aarde met haar wel en wee, 

de steile bergen, koele meren, 

het vaste land, de onzekere zee. 

Van U getuigen dag en nacht. 

Gij hebt ze heerlijk voortgebracht. 

 

978:2 

Gij roept het jonge leven wakker, 

een tuin bloeit rond het open graf. 

Er ruisen halmen op de akker 

waar zich het zaad verloren gaf. 

En vele korrels vormen saam 

een kostbaar brood in uwe naam. 

 

978:3 

Gij hebt de bloemen op de velden 

met koninklijke pracht bekleed. 

De zorgeloze vogels melden 

dat Gij uw schepping niet vergeet. 

’t Is alles een gelijkenis 

van meer dan aards geheimenis. 

 

978:4 

Laat dan mijn hart U toebehoren 

en laat mij door de wereld gaan 

met open ogen, open oren 

om al uw tekens te verstaan. 

Dan is het aardse leven goed, 

omdat de hemel mij begroet. 



 

 

Zegen 

 G: Amen, amen, amen 

 

 

U bent allen van harte uitgenodigd om na de dienst een 
kopje koffie of een glas thee of limonade te komen drinken 

in de Kosterij (naast de kerk). 

 

U heeft dan ook de gelegenheid om met elkaar na te praten. 

Op onze website kunt u veel informatie vinden over onze 

gemeente, activiteiten en de kerkdiensten. Zo kunt u de 

kerkplus, liturgie en kerkblad online inzien via de website. 

 

www.pknwormerveer.nl / www.pknwormer.nl 

 


