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Vandaag horen we uit het evangelie naar Johannes 
over de opwekking van Lazarus. 
Een opstandingsverhaal dus op de 
vijfde zondag van veertigdagentijd, 
twee weken voor Pasen. Lazarus, 
zijn naam betekent ‘God helpt’, 
sterft en Jezus komt te laat. ‘Als U 
hier was geweest, Heer, zou mijn 
broer niet gestorven zijn’,  klinkt 
het  - onafhankelijk van elkaar - uit 
de mond zijn zussen Martha en 
Mirjam. Na de evangelielezing 
zingen we lied 948. 
Dichter/theoloog Willem Barnard schreef het voor 

zijn stervende vriend Dirk Monshouwer: ‘Gij kunt U 
toch in ons verplaatsen? Kom dan, 
wij zijn ten einde raad.’  Een lied als 
een gebed, een schreeuw om 
ontferming. Een andere 
indrukwekkende illustratie bij het 
evangelie van vanmorgen is het 
schilderij  ‘De Opwekking van 
Lazarus’ van Vincent van Gogh. Hij 
schilderde het een kleine drie 
maanden voor zijn dood op 29 juli 
1890, vrij naar een werk van 
Rembrandt. In de overweging zal ik 

er kort bij stil staan (BV) 
 

Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  ds. Bart Vijfvinkel 
Ambtsdragers: Gerda Bak 
 Eddie Zwart 
Lector: Annemiek den Hertog 
Organist: Ton Veltkamp 
KND: Eva Hubers 

Gastvrouw:  Tineke Andrea 
Beeldbewerking:  Wallie Peelen 
Camerabediening: Anniek Bakker 
Koffie: Aafke Boerma  
 Ineke v.d. Berg 
Koster:  Irene Hooij

 

Orde van dienst.  
Intochtslied: Psalm 43: 1 en 3 
Bemoediging en groet  
Lied: Psalm 43: 4 en 5 
Als gebed om ontferming zingen we in wisselzang 
lied 561 
Moment met de kinderen + projectlied  
Gebed van de zondag 
1e Schriftlezing: Johannes 11: 1 - 4 
Orgelspel lied 948 

2e Schriftlezing: Johannes 11: 17 - 44 
Lied: 984 
Overdenking en orgelspel  
Lied: 362 
Dankgebed, voorbede, stilgebed, Onze Vader  
Collecte  
Lied: 612 
Zegen 

 

Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: De stichting “The Gambian Children First” 
De stichting stelt zich al sinds 2002 tot doel een bijdrage te leveren aan de 
scholing en ontwikkeling van tieners in Gambia (West-Afrika).  
Als één van de weinige (hulp)organisaties concentreert de stichting zich alleen 

op de sponsoring van studenten op skillcentres (lagere beroepsopleidingen).  

Wij richten ons vooral op de meiden die uit straatarme gezinnen komen. Het 

ontwikkelingspeil van een land blijkt namelijk het snelst te stijgen als jonge vrouwen en dus 

aanstaande moeders geschoold worden en in hun onderhoud kunnen voorzien. Zij verdienen een 

kans om een zelfstandig bestaan op te kunnen opbouwen. De stichting biedt studenten de kans om 

een 1 à 2-jarige beroepsopleiding te volgen, waarbij ze worden opgeleid tot kleermaker, administratief 

medewerker, boekhouder, elektricien,  kapper, schoonheidsspecialist, horeca medewerker, 

pluimveehouder, etc. Maar zij leren ook voor zichzelf opkomen en krijgen voorlichting over anticonceptie en 

hygiëne.  

Het beroepsonderwijs in Gambia is niet gratis. De overheid toetst de scholen wel op 
kwaliteit maar verleent geen subsidies, waardoor de kinderen uit de armste gezinnen 
nauwelijks een kans hebben om een beroepsopleiding te kunnen volgen.  



Onze stichting steunt dergelijke kinderen door hun schoolgeld te betalen (± 
175 euro per jaar). Met ingang van het schooljaar 2025-2026 steunen 
wij 112 studenten op vier skillcentres.  

 

2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 
 
 
 
 
 

Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 

Onze zieken:   
Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de 
website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle 
(langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en 
geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan 
coördinator pastoraat Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 15 maart gingen naar mevr. Marion Zijstra en naar de familie  
Koen en Zhamayra Brinkman als felicitatie voor de geboorte van hun dochter Zaya Maria. 

De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente. 
 

Kindernevendienst 
Johannes 11:1 - 44 
Kom naar buiten! 
Lazarus, een vriend van Jezus, is gestorven. Jezus gaat naar hem toe en roept Lazarus 
tevoorschijn uit het graf. 
 

Komende dagen jarig:  
Op 25 maart dhr. J.P. van Espelo. 
Op 25 maart mevr. M. v.d. Weide- Hiemstra. 
Op 28 maart mevr. J. Bakker- Nijland. 
Op 29 maart mevr. C.E. Beernink. 
Op 29 maart mevr. SC. Heidbuurt- Koch. 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de 
weg die voor u ligt. 
 

Inzamelingsactie Voedselbank 
Er staan weer groene kratten klaar achterin de kerk. Daar liggen ook briefjes bij met de op dit moment 
gewenste boodschappen; deze wijken iets af van het lijstje in Klankbord. 
We hopen weer op volle kratten! Alvast bedankt. 
 

25 maart 19.30 Gemeenteavond  
Hoe gaan we verder in Gods verbond?  
Het geloof is wat ons bindt, het geloof in Gods verbond met mensen. We willen elkaar beter leren keen door 
elkaar te vertellen wat ons bezig houdt en wat we belangrijk vinden. 
Van harte uitgenodigd en welkom om 19.30 in de Kosterij (kwartiertje eerder mag ook. De koffie en thee 
staan klaar. 
 

Agenda:  
Maandag 23 maart 13.00 uur Vrouwengespreksgroep, Paasviering met lunch 
 23 maart 19.30 uur Repetitie Cantorij  
Woensdag  25 maart 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
 25 maart 19.30 uur Gemeenteavond in de Kosterij 
Zondag  29 maart 10.00 uur Palmpasen, voorganger ds. Jolan Gaaikema 
   Muzikale medewerking De Morgenstercantorij 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 

 
  



Er is de komende tijd heel veel te doen in de Zaanstreek. Van concert tot poppenspel, voor elk wat wils. 
Op de volgende pagina een opsomming. Fijn dat wij als kerkelijke en niet-kerkelijke gemeenschappen 
elkaar informeren. We zijn geen veemden meer voor elkaar. Samen verbind. 
 
Dinsdagmiddag 24 maart Meditatief schilderen  

Een vorm van meditatie is meditatief schilderen. Na een ontspanningsoefening en het 
luisteren naar een tekst geef je vanuit de stilte in jezelf en rondom je op een 
schilderdoekje vorm en kleur aan wat er in je leeft. Schilderervaring is niet nodig.  
De middag wordt begeleid door Aria van Buuren en Femmy Veeloo.  
Schildermateriaal wordt beschikbaar gesteld, daarvoor wordt aan de deelnemers een 
vrijwillige bijdrage gevraagd. 
Datum: 24 maart, van 14.00 tot 17.00 uur.  
Plaats: Kogerkerk, Kerkstraat 14, 1541 HA Koog aan de Zaan   

Informatie en aanmelden bij: Aria van Buuren via 075-617 34 85 of ariavanbuuren@xs4all.nl 
 
 
Vrijdag 27 maart  De orgelconcertserie 2026 gaat weer van start 
De orgelbespeling op het prachtige Flaes&Brünjes orgel wordt 
verzorgd door Evan Bogerd (hoofdorganist van de Westerkerk in 
Amsterdam). 
U bent van harte welkom. 
Waar: Grote Kerk Westzaan, 
Aanvang: 20.00 uur. 
Koffie en thee staat voor u klaar vanaf 19.15 uur. 
De toegang is vrij (wel deurcollecte). 
Namens de Orgelcommissie Grote Kerk Westzaan, 
Henk Rijken 
 
 
Vrijdag 27 maart Filmavond Jezus Christ Superstar 

Op vrijdag 27 maart 2026 verandert de Nicolaaskerk in Krommene in een bioscoop.  
Op deze avond voorafgaand aan de Goede Week vertoont de Protestantse gemeente 
Krommenie de film en rock-opera: Jesus Christ Superstar. 
Kom jij met ons deze film bekijken? Je bent van harte welkom.  
Waar Nicolaaskerk in Krommenie 
Aanvang: De zaal gaat open om 19.30 uur, we starten om 20.00 uur.  
De toegang: is gratis, we vragen een kleine bijdrage voor de koffie, thee en drankje.  
 

 
Zondag 29 maart Poppentheater door bewoners van het AZC aan de Gerrit Bolkade  
Op 29 maart verzorgen Francisco Godoy, Aleksandr Vedenev en Lyu, bewoners van de AZC-boten aan de 
Gerrit Bolkade, een unieke voorstelling met poppen. De show “Strange paws, same heart” is geschikt voor 
oudere kinderen en volwassenen. De taal is Engels en het duurt ongeveer een uur. Een vrijwillige bijdrage 
wordt gewaardeerd. 
Waar: Fronik Buurtboerderij, Westerzanerdijk 150 (Hoek Westenwindpad), 
Zaandam 
Aanvang: zondag 29 maart 15.00 uur. 
De toegang: een vrijwillige bijdrage 
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