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Vanmorgen lezen we over de
Samaritaanse bij de bron
(Johannes 4) en over Mozes
die water uit de rots slaat
(Numeri 20). In beide lezingen
gaat het over tekort aan water,
over leven dat niet ‘stroomt’.
Nadat Mozes water uit de rots
geslagen heeft krijgen hij en

Ik bergijp het niet (en niet de
enige). Een uitleg van Rasji —
een beroemde Franse rabbijn
uit de 11e eeuw — biedt
uitkomst.

De diaconie heeft dhr. Evert
Vonk van Stichting
Mensenkinderen uitgenodigd

g om voorafgaand aan de collecte

Aaron te horen: ‘Omdat jullie o ' het nieuwe jaarproject te

niet op Mij vertrouwd hebben, en in het bijzijn van presenteren. Na de dienst is hij ook bij het koffie-
de Israélieten geen ontzag hebben getoond voor /theedrinken in de Kosterij. Daar staat een stand
mijn heiligheid, zullen jullie dit volk niet in het land met nadere informatie en kan u met hem in
brengen dat Ik het geef.’ Een wel erg forse straf. gesprek. (BV)

Glas-in-loodraam in de Kathedraal van Brussel dat Mozes afbeeldt die water uit de rots slaat

Medewerkers in deze dienst

Voorganger: ds. Bart Vijfvinkel Spreker Evert Jan Vonk
Ambtsdragers: Jolanda Seegers Gastheer: Eddie Zwart

Wil Renaud Beeldbewerking:  Hans Jobse
Lector: lep van Dongen Camerabediening: Marijn Zwart
Organist: Gert Hartog Koffie: Annie Woudstra
Trompet/bugel Jelle Haanstra Arine Jobse
KND: Esther Boot Koster: Anne Draaisma

Orde van dienst.

Intochtslied: psalm 130: 1 2e Schriftlezing: Johannes 4: 1-14
Bemoediging en groet Lied: 653:3en7

Lied: psalm130: 3 en 4 Overdenking en orgelspel

Gebed om ontferming + zingen Kyrieéleison Lied: 1005

Moment met de kinderen + projectlied Dankgebed, voorbede, stilgebed, Onze Vader
Gebed van de zondag Presentatie dhr. Evert Jan Vonk

1e Schriftlezing: Numeri 20: 1-13 Collecte daarna zingen lied 605

Lied: 653: 1 Zegen

Waarvoor wij geld geven: 1¢ collecte: ons nieuwe jaardoel: stichting Mensenkinderen.
Op deze dag komt Evert Jan langs om hier meer over te vertellen. Wij hebben gekozen
voor het ontwikkelen van de bijenteelt in Tavus Marz, een regio in Armenié. Er zijn daar
'\ veel dorpen met schrijnende armoede. Vooral werk en een vast inkomen zijn hier de
grootste problemen. Deze regio heeft gunstige voorwaarden voor bijenteelt want er zijn
bossen en velden met veel bloemen. Een imker gaat ze leren om de bijen te houden en

: Mensenkinderen zorgt voor bijenkasten en bijbehorende hulpmiddelen. Hiermee wordt ze
een kans op werkgelegenheld en een regelmatige bron van inkomsten
geboden. Meer hierover dus tijdens de dienst.

k;nderen

2¢ collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten mensen
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Onze zieken:

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de
website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle (langdurige)
zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst.
Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan codrdinator pastoraat
Hans Boerma tel: 075 6213893.

De bloemen van 1 maart gingen naar mevr. Christien Wals en de heer Lub Snel.

De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente.

Kindernevendienst

Johannes 4:5-26

Ik ben er voor jou

Jezus raakt in gesprek met een Samaritaanse vrouw. Hij vraagt haar om water, terwijl joden
normaal niet met Samaritanen omgaan. Jezus vertelt deze vrouw over het levende water. Hij
maakt haar duidelijk dat Hij de Messias is, die komen zou.

Komende dagen jarig:

Op 10 maart mevr. J. Peijs- de Jong

Op 14 maart mevr. D. Schoenmaker- Oortwijn

Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen
toegewenst op de weg die voor u ligt.

Goed Nieuws
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Met grote blijdschap mag ik namens mijn oudste zoon Juriaan en mijn

schoondochter Lisan aankondigen de geboorte van

Noél Johannes Antonius Mulder, roepnaam Noél

Hij is geboren op 03-03-2026 om 15:07 uur. Hij weegt 1700 gram. Noél maakt het

goed maar moet vanwege zijn vroege geboorte nog enige tijd in de couveuse blijven. De
trotse grootouders Johan en Ineke Muder
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Website

Sinds 1 januari is de nieuwe website voor onze gemeente in de lucht.

pknwormerveer.nl en pknwormer.nl verwijzen allebei naar deze website. Er staat veel informatie op en alles is
gemakkelijk te vinden. U moet het zeker eens gaan bekijken. Er hebben mensen heel erg hun best op gedaan,
alleen al daarvoor moet u de site eens gaan bekijken. Meedenken aan wat er verder nog op moet staan kan
uiteraard ook. U kunt dan contact opnemen met Wallie Peelen.

De Kunst van het ouder worden

Wat is de kunst van het ouder worden? Welke (levens)wijsheid vraagt dat? Het gaat niet om definitieve
antwoorden te vinden maar om de kunst je het méér eigen te maken.

Woensdagochtend 11 maart van 10.00 tot 12.00 uur in de Nicolaaskerk in Krommenie

o.l.v. Ds. Bart Vijfvinkel en ds. Hans de Waal

Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 8 maart 2026.

Datum: zondagmiddag 8 maart 2026.

Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw. Aanvang: 16.30 uur.
Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883

Agenda:
Maandag 09 maart 13.30 uur  Vrouwengespreksgroep
09 maart 19.30 uur  Repetitie Cantorij
Woensdag 11 maart 10.30 uur  Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij
Woensdag 11 maart 10.00 uur  De kunst van het ouder worden, Nicolaaskerk in Krommenie
Woensdag 11 maart 19.30 uur  Kosterij Passie en Pasen in de Schilderkunst
Zondag 15 maart 10.00 uur  Dienst, voorganger ds. Christian Visser

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar:

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061




PROTESTANTSE GEMEENTE TE WORMER, WORMERVEER en JISP

ROMMELMARKT
Beste gemeenteleden,

Het is alweer maart en daarom is het weer bijna tijd voor de rommelmarkt. Dit jaar wordt de
rommelmarkt gehouden op:

Zaterdag 11 april a.s. van 9.00 - 13.00 uur
in en rondom de kerk

We hopen dat het weer zal zijn als in voorgaande jaren. En natuurlijk, net als in voorgaande jaren
hebben wij ook voor deze rommelmarkt uw hulp nodig!!

Wij kunnen gebruiken: alle gebruikte/ongebruikte spullen zoals: boeken, cd's, lp's, speelgoed, klein
meubilair, brommers, fietsen, kleding en wat u nog meer kunt bedenken. Vooral spullen uit
grootmoeders tijd zijn welkom. U kunt geen koelkasten, gasfornuizen en wasmachines inleveren.

Voor het Rad van Avontuur, zijn ook weer veel artikelen nodig, vooral levensmiddelen en niet te
vergeten zelfgebakken cakes, boterkoek, taart, etc. zijn welkom.

Heeft u niets te geven of te bakken dan kunt u altijd een gift storten op gironummer
NL17INGB0006181 621 t.n.v. Protestantse Gemeente te Wormerveer, o.v.v. rommelmarkt.

Wij hopen dat velen van u bereid zijn de goederen/artikelen zelf naar de kerk te brengen. Dat kan op
woensdag 8 april en donderdag 9 april a.s. van 19.00 - 20.00 uur en eventueel na afspraak.

Wanneer u niet in staat bent de goederen/artikelen zelf te brengen, dan kunnen wij deze bij u
ophalen. Dit kunt u aangeven door onderstaande strook in te vullen en in te leveren in de kerk of op
één van onderstaande adressen.

Tineke Andrea Molletjesveer 1 62118 95
Martijn Bakker Duijves Weer 15, Assendelft 640 06 99
Wilma de Witte Lijsterstraat 188 628 76 12

De stukken worden dan op woensdagmiddag of -avond 6 april a.s. (en eventueel na afspraak) bij u
opgehaald. Wilt u ervoor zorgdragen dat alles klaar staat?

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en graag tot ziens op de rommelmarkt

Met vriendelijke groef,

Martijn Bakker

ONndergetekende: ...ttt (VAN €N adPrES)
heeff ..., Stuks/dozen voor de rommelmarkt en wil deze graag opgehaald hebben.

(handtekening)



