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Het geheel is meer dan de som der 
delen. Iedere verzamelaar kan dat 
beamen. Wanneer een verzameling 
compleet is, dan is deze meer waard 
dat alle onderdelen apart van elkaar.  

In de verkondiging komen de wet en de profeten 
ter sprake. Ze horen bij elkaar. Samen geven ze 
een meerwaarde aan onze samenleving. U allen 
een waardevolle dienst toegewenst, Co Boon 
 

 
 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  drs. Co Boon 
Ambtsdragers: Irene Hooij 
 Gerda Bak 
Lector: Pim Meeth 
Organist: Kees Balder 
KND: Agnetha Dam Wichers 

Gastvrouw:  Jantien van Eerde 
Beeldbewerking:  Martijn Bakker 
Camerabediening: Han Eelman 
Koffie: Irene en Luit Jan Hooij 
Koster:  John Vooren

 
Orde van dienst.  
Intochtslied: 210: 1 en 2 
Bemoediging en groet  
Lied: 91a: 1 en 3 
Gebed om ontferming 
Lied: 275: 1, 3 en 5 
Gebed bij opening van de Schriften  
Lied: 544: 1, 2 en 3 
Moment met de kinderen + kinderlied  
1e Schriftlezing: Matteüs 17: 1-9 (lector) 

Lied: 543: 1 
2e Schriftlezing: Matteüs 22: 34 – 40 (voorganger) 
Lied: 887 
Overdenking en orgelspel  
Lied: 542 
Gebeden, voorbede, stilgebed en het Onze Vader  
Collecte  
Slotlied: 825: 1, 4 en 10 
Zegen 

 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: De Herberg  

Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg wil als verlengstuk van de plaatselijke kerkelijke 
gemeente een tijdelijk huis en geestelijke begeleiding bieden aan individuele 
gemeenteleden die, om wat voor reden dan ook, even afstand willen nemen van hun 
woon/werksituatie en zich willen bezinnen op levensvragen. Daarbij kunnen psycho-
sociale problemen een rol spelen. 
De stichting tracht haar doel te bereiken door het bieden van: 

• een christelijke leefgemeenschap 
• individuele geestelijke begeleiding door professionele begeleiders 
• een beperkt dagprogramma, rust en ruimte 
• advies m.b.t. nazorg 
• informatie en advies aan de plaatselijke gemeente 

Grondslag en doel 
Christus ontfermt Zich over mensen die (te) veel zorgen hebben. In navolging van Hem heeft de christelijke 
gemeente oog voor de naaste die beschutting tegen de storm nodig heeft. Maar soms is er meer nodig dan 
pastorale zorg vanuit de gemeente. Om die reden is Pastoraal Diaconaal Centrum de Herberg in het leven 
geroepen. Dit huis wil fungeren als een verlengstuk van het pastorale/diaconale werk dat in de gemeente 
plaatsvindt. De liefde van Christus wordt hier vertaald in gesprekken, bijbelbesprekingen, aandacht van 
stafleden en vrijwilligers, ontspanning en cursussen. Dit huis  is geen therapeutisch centrum, maar een plaats 
om tot rust te komen. Daardoor worden gasten geholpen om het evenwicht in het leven en zicht op Hem te 
(her)vinden. De Herberg doet haar werk vanuit de gereformeerde traditie. De gasten zijn afkomstig uit de 
breedte van christelijk Nederland. 
 

2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 
 



Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
 
 
 
 
 

NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:   

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op 
de website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle 
(langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en 
geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven 
aan coördinator pastoraat Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 22 februari gingen Amanda Zwart en mevr. Alie Suiker 
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente. 

 
 
Kindernevendienst 
Zondag 1 maart 2026 
Matteüs 17:1-9 
Zo dichtbij… Jezus gaat met drie leerlingen een hoge berg op. Jezus gaat er anders uit 
zien: zijn gezicht straalt als de zon en zijn kleren worden wit als het licht. Mozes en Elia 
verschijnen aan Hem en er klinkt een stem uit de hemel: ‘Dit is mijn geliefde Zoon, in 
Hem vind Ik vreugde.’ 
 
Komende dagen jarig: 
Op 6 maart mevr. B.B.E. van Til-van Bennemeer. Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van 
harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg die voor u ligt. 
 
Van onze dominee 
Weer een teken van leven van mij. Inmiddels is de veertigdagentijd begonnen. We staan als gemeente 
stil bij de weg naar Pasen. Voor mij ook een periode waarin ik verder hoop te herstellen. Dat lukt de 
ene dag beter dan de andere dag. Mijn huisarts doet er alles aan om mijn bloeddruk op de gewenste 
waarden te krijgen. Afgelopen drie dagen liep ik op verzoek van het ziekenhuis (Cardiologie) met een 
kastje op mijn borst voor hartmetingen om de herkomst van de Tia te kunnen bepalen. En ik slik 
natuurlijk diverse pillen om ervoor te zorgen dat ik niet zo snel weer in de problemen raak. 
Tot slot nog een leuk nieuwtje: ik hoop opnieuw opa te worden! Ik kijk er heel erg naar uit!  
Hartelijk dank voor al jullie meeleven. Heel hartelijke groeten en ik hoop jullie allen binnen niet al te 
lange tijd weer te ontmoeten.  
Johan Mulder 
 
Agenda:  
Maandag 02 maart 19.30 uur Repetitie Cantorij  
Woensdag  04 maart 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag  08 maart 10.00 uur Dienst, voorganger onze eigen predikant ds. Bart Vijfvinkel 
 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 


