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Orgelspel 
Mededelingen  
De kaarsen worden aangestoken 
 
Intochtslied (melodie Land of hope and glory) 

1. God brengt mensen samen,  
anders maar toch één, 
Hij kent alle namen, 
Hij vergeet er geen. 
Hij wil aan ons leren: 
liefde͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜͜  en openheid. 

Laat ons respecteren 
ieders eigenheid. 2x 
 

2. God van alle landen,  
luister naar ons woord, 
draag ons op Uw handen, 
als een God die hoort. 
God van alle volken, 
leer aan ons Uw woord! 
Blijf niet in de wolken, 
maar trek met ons voort! 2x 
 

Bemoediging en groet  
 
Lied (melodie: Land of hope and glory) 

3. Moge hoop het winnen, 
vriendschap vermag veel. 
Laat Gods rijk beginnen, 
geeft elkaar een deel. 
Jongeren en ouden 
werken aan Gods plan. 
Wil van and’ren houden 
doe meer, dan je kan. 
Wil van vreemden houden, 

       geef om alleman!  



Gebed voor de nood van de wereld  
 
Lied (melodie lied 513) 
1. God heeft met ons een plan:  

Hij geeft ons allen taken,  
wij moeten moog’lijk maken, 
wat met Zijn hulp ook kan. 

 
Gebed van de zondag  
 
Lied (melodie 462) 

1. Jezus houdt van alle kind’ren. 
Hij helpt ieder kind in nood. 
Hij wil kinderzorgen mind’ren. 
O zijn liefde is zo groot! 

 
Moment met de kinderen.  
Kinderlied  
De kinderen gaan naar de Kindernevendienst 
 
Eerste schriftlezing 1 Koningen 19: 1-16 
 
Lied (melodie liedboek der kerken 1973: 470) 
Ginds in de woestijn daar schuilt een profeet, 
die even zijn taak als Gods man vergeet, 
bang voor de soldaten, zijn angst is zo groot: 
Hij wil liever sterven dan worden gedood. 
 
Elia rust, slaapt, maar God geeft niet op. 
Een engel wekt hem met voedsel: ‘Eet op!’ 
Na urenlang slapen spreekt de͜͜͜͜  engel hem aan: 

‘Eet nu van dit krachtvoer, je hebt ver te gaan!’ 
      
Hij loopt dagenlang naar ’t hart der woestijn 
en daar op een berg zal God met hem zijn. 
Hij hoopt op het einde, dat hij niet meer hoeft, 
hij vindt dat de Heer hem genoeg heeft beproefd. 
 
Er is daar een storm, de aardbodem breekt. 
Ook is er een vuur, maar God zelf ontbreekt. 
Dan is er een stilte die suist rondom hem 
en daar in die stilte klinkt zomaar Gods stem. 
 
‘Wat kom je hier doen?’ Hij zegt zacht zijn klacht, 
maar wat God hem zegt, heeft hij niet verwacht. 
Hij zegt: ‘Ga terug, want je taak is niet af’. 
Kijk daar loopt Elia, hij steunt op zijn staf. 
 
Soms lijkt onze taak haast onmogelijk, 
te moeilijk, te zwaar! We staan onder druk. 
We willen God vragen: Kies and’ren voor mij! 
en Hij geeft ons Geestkracht. Zo staat Hij ons bij.  



Tweede schriftlezing Mattheüs 4: 1-11 
 
 
 
 
 
 
 
Lied (melodie lied 686) 
1. Daar ginds in de woestijn 

zoekt Jezus naar zijn doel, 
Hoe hij hier mens moet zijn 
met Geestkracht en gevoel. 
Hij piekert en hij denkt, 
hoe hij mensen bereikt, 
hoe hij hun inzicht schenkt 
en ook hun geest verrijkt. 
 

2. Hij zoekt naar een goed plan 
onder Gods blauw gewelf, 
wil iets voor alleman 
en juist niets voor zichzelf. 
Hij wil geen menseneer, 
geen eerbied en ontzag, 
slechts eerbied voor de Heer 
van wie elk leven mag. 
 

3. Hij kiest niet voor wat brood. 
Hij kiest juist voor het woord. 
Zijn wijsheid is zo groot, 
hij wil dat ieder hoort, 
hoeveel liefde God heeft 
voor iedereen die leeft, 
hoe Hij steeds weer vergeeft 
en nieuwe kansen geeft. 
 

4. Hij kiest niet voor veel macht, 
niet voor bewondering.  
Juist innerlijke kracht 
en aandacht is zijn ding. 
Hij leeft mee met wie lijdt, 
maakt heel, wie ‘t niet meer ziet, 
wil, dat elk zich verblijdt 
bevrijd van groot verdriet. 

 
Prediking 
 
Orgelspel.  
 
De kinderen komen terug. 
 
 



Lied (melodie 315) 
O, mens, wil in jou zelf geloven,  
heb hoop, dat kan wat jij niet ziet. 
Weet, dat de lieve God daarboven 
nooit één die bad voorgoed verliet. 
Hij sterkt jou, waar jij stuit op muren, 
Hij tilt jou over diepten heen, 
Hij helpt de vreemden en de buren 
en Hij gelooft in jou als geen! 

 
Dankgebed,  
voorbeden,  
stil gebed  
het Onze Vader. 
 
Collecte 
 
De gemeente gaat staan 
 
(melodie Als je geen liefde hebt voor elkaar) 
1. Zoek naar jouw doel en ga nu op pad,  

zoek tot je het hebt gevonden. 
Zoek in het dorp en zoek in de stad, 
zoek wat God jou heeft gezonden. 
Zoek naar de liefde, zoek naar de zin, 
maak met God weer een nieuw begin. 
Zoek naar je kansen, naar wat jij kan 
en werk mee aan Gods grote plan. 

 
2. Luister toch goed naar het God’lijk bericht, 

dat naar ons toe werd gezonden. 
Gods grote liefde komt aan het licht, 
zuiver en puur ongeschonden. 
Zoek naar de liefde, zoek naar de zin, 
maak met God weer een nieuw begin.   
Zoek naar je kansen, naar wat jij kan 
en werk mee aan Gods grote plan. 

 
Zegen en zending.  


