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Het thema van de dienst is “Veertig dagen op zoek”. Elia ging veertig dagen de woestijn in op zoek naar 
een antwoord van God. Hij ontmoette God, maar kreeg niet het antwoord waarop hij 
hoopte. Jezus ging veertig dagen de woestijn in op zoek naar zijn taak, zijn opdracht, 
zijn invulling van zijn leven.  
In de veertig dagentijd mogen wij ook op zoek gaan naar God, naar het doel in ons 
leven, naar wie wij echt zijn, naar wat God van ons verwacht, naar wat wij kunnen doen 
met ons leven. En sommigen kunnen ook op zoek gaan naar de vraag in hoeverre zij 
zich nog zo bewust zijn van hun levensdoel als in de tijd dat ze belijdenis deden of 
kozen om naar de kerk te gaan. Ze kunnen zich dan afvragen, of zij misschien hun doel 
weer moeten bijstellen, omdat ze een beetje zijn afgeweken van wie ze zijn of willen zijn 
en van wat ze met hun leven wilden doen.  
Alle liederen in de dienst zijn door Jolan Gaaikema zelf geschreven. 
 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  ds. Jolan Gaaikema 
Ambtsdragers: Jannie Smit 
 Wallie Peelen 
Lector: Esther Boot 
Organist: Ton Veldkamp 
KND: Linda Otten 

Gastvrouw:  Joke Swart 
Beeldbewerking:  Anton Boot 
Camerabediening: Henk Bakker 
Koffie: Pim en Wendy Meeth 
Koster:  John Vooren

 
Orde van dienst.  
Intochtslied: God brengt mensen samen  
Bemoediging en groet  
Lied: Moge hoop het winnen  
Gebed voor de nood van de wereld  
Lied: God heeft met ons een plan  
Gebed bij opening van de Schriften  
Lied: Jezus houdt van alle kind’ren  
Moment met de kinderen + kinderlied  
1e Schriftlezing: I Koningen 19: 1-16  

Lied: Elia in de woestijn  
2e Schriftlezing: Mattheüs 4: 1-11  
Lied: Verzoeking in de woestijn  
Overdenking en orgelspel  
Lied: O, mens, wil in jou zelf geloven  
Gebeden, voorbede, stilgebed en het Onze Vader  
Collecte  
Slotlied: Zoek naar jouw doel en ga op pad  
Zegen 

 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: voor Refugee Relief 

Letterlijk vertaald staat er Christelijke Vluchtelingen Hulp. 
De vluchtelingenproblematiek lijkt te groot en ingewikkeld om opgelost te worden. 
Overheden en politieke partijen verzanden regelmatig in het politieke steekspel. “Maar 
wat kunnen we wel voor ze doen?” Op deze vraag geeft Stichting Christian Refugee 
Relief (CRR) praktische antwoorden. Door niet te kijken naar de problematiek of het 
systeem, maar naar de mens die er de dupe van is. En wat blijkt? Dan is een helpende 

hand uitsteken naar de ander op veel manieren mogelijk! En een prachtige christelijke opdracht bovendien. 

In de overvolle kampen is er een structureel tekort aan bijna alles. Stichting CRR 
verstuurt daarom maandelijks hulptransporten naar de vluchtelingenkampen. 
Kleding en hygiëneproducten worden landelijk ingezameld via een netwerk aan 
inzamelpunten en in de CRR opslag te Nieuw-Lekkerland gesorteerd, verpakt en 
gelabeld. Zo kunnen deze na aankomst van het hulptransport direct uitgedeeld 
worden. Stichting CRR werkt hierbij nauw samen met lokale stichtingen en 
organisaties zodat de juiste goederen afgestuurd en uitgedeeld worden. 
 
2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 
 



Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
 
 
 
 
 

NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:   

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de 
website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle (langdurige) 
zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. 
Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat 
Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 15 februari gingen naar mevr. Jolanda Veldhuizen-Biersteker  
En naar dhr. Evert Kuiper. De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten 

van de gemeente. 
 
Kindernevendienst 
“De weg van de hoop” 
In de veertigdagentijd gaan we op weg naar Pasen aan de hand van het thema ‘De weg van 
de hoop’. In de verhalen uit de Bijbel horen we over de weg die Jezus gaat en de weg die Hij 
aan mensen wijst. Dat is een weg van hoop: van vreugde en verdriet, van dankbaarheid en 
soms ook van schrik. Bovenal is het een weg van vertrouwen, dat God een nieuwe toekomst 
schept. Op die weg roept Jezus mensen met zich mee – in de verhalen van toen en ook in de 
wereld van nu. 
De verhalen en thema’s vinden we wekelijks in een reisgids die vooraan in de kerk staat. 
Elke zondag wordt een nieuwe plek belicht die we bezoeken op de weg van de hoop. 
De verhalen die we deze periode lezen, hebben twee gezichten. Ze gaan over vrolijkheid en 
geluk, maar ook over angst en verdriet. Juist die verschillende gevoelens zorgen ervoor dat 
ze steeds opnieuw de hoop ter sprake brengen: hoop dat het beter wordt, vertrouwen dat het 
goed komt. 
Ga je mee op de weg van de hoop?  

 
 
Zondag 22 feb 2026 
Matteüs 4:1-11 
Wie zorgt voor jou? 
Jezus is veertig dagen en nachten in de woestijn.  
Hij wordt door de duivel op de proef gesteld, maar geeft niet toe aan de verleidingen. 
Daarna laat de duivel Hem met rust en komen engelen om Hem te dienen. 
 

Komende dagen jarig: 
Op 28 februari mevr.  C.H. de Berg- Hoogerheide, De Zevenster 8, 1521 JT  Wormerveer 
Op 28 februari (eigenlijk 29 februari) mevr. G. Bogdan- v.d. Laan, Steijnstraat 8, 1521 GA  Wormerveer 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg 
die voor u ligt. 
 
Gemeenteavond 
Wie denkt mee? Voorbereiding gemeenteavond 25 maart a.s. 
Hoe gaan wij als nieuwe Gemeente samen verder in Gods verbond? 
Op 25 maart is er een gemeenteavond. We zoeken éénmalig een aantal vrijwilligers om samen met ds. Bart 
Vijfvinkel en ondergetekende deze gemeenteavond voor te bereiden.  
Wil jij/u graag meehelpen met het brainstormen hierover, meld je dan aan bij: Hans Boerma telefoonnummer: 
075-6213893. Namens de kerkenraad, Hans Boerma 
 
Agenda:  
Maandag 23 februari 13.30 uur Vrouwengespreksgroep in de Kosterij 
 23 februari 19.30 uur Repetitie Cantorij  
Woensdag  25 februari 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag  01 maart 10.00 uur Dienst, voorganger drs. Co Boon 
 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 


