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Deze zondag is de ‘5e na Epifanie’, 
de vijfde zondag na het feest van 
Jezus’ verschijning. Het is ook de 
tweede zondag van de zogeheten 
voorvasten (over anderhalve week 
begint immers de 
veertigdagentijd/vastentijd/lijdenstijd). 
Een ‘tussenzondag’ dus. Op de tafel 
ligt het groene kleed: het wit van het 
feest ligt achter ons, het paars – de 
kleur van inkeer en bezinning - nog 
voor ons. 
 

We volgen vanmorgen het 
oecumenisch leesrooster.  
De eerste lezing (1 Korinthe 2, 1-5) 
bereidt ons al voor op de weg die 
Jezus moet gaan. Paulus zegt over 
geen andere kennis te beschikken 
dan ‘Jezus, de gekruisigde’. De 
evangelielezing is een gedeelte uit 
de Bergrede (Matteüs 5, 13-16): 
’jullie zijn het licht van de wereld… 
jullie zijn het zout van de aarde’. 
Het zal je maar gezegd zijn! (BV) 

 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  ds. Bart Vijfvinkel 
Ambtsdragers: Martijn Bakker 
 Jolanda Slegers 
Lector: Esther Tas 
Organist: Kees Balder 
Gastvrouw:  Ria Hucik 

Beeldbewerking:  Jaap Andrea 
Camerabediening: Emma Meeth 
Koffie: Josie Lubbes 
 Frieda Mumu 
Koster:  Anne Draaisma 
 

 
Orde van dienst.  
Intochtslied: Psalm 67: 1 en 2 
Bemoediging en groet 
Lied: Psalm 67: 3 
Gebed om ontferming 
Glorialied (2 x eenstemmig en 3 x in canon) 
Zondagsgebed 
1e Schriftlezing: 1 Korintiërs 2: 1-5 
Lied: 848: 1, 2, 3 en 4 

2e Schriftlezing: Mattheüs 5: 13 - 16 
Lied: 848: 5 
Overdenking en orgelspel 
Lied: 834 
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader  
Collecte 
Slotlied: 823: 1, 4 en 5 
Zegen 

 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: Leprazending 

Zondag 25 januari was het Wereld Lepradag. Nog steeds zijn er veel 
mensen die slachtoffer worden van lepra. Niet alleen lichamelijk, maar ook 
geestelijk worden deze mensen zwaar getroffen. Minachting, discriminatie, 
uitsluiting zijn termen die een leprapatiënt maar al te goed kent. Al meer dan 
150 jaar volgen de medewerkers van de 
internationale organisatie Leprazending, het 

voorbeeld van Jezus, die Zijn hand uitstrekte naar de melaatsen, 
hen oprichtte en genas. Help mee aan het bouwen van herstel van 
mensen met lepra. 
 
2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 
  



Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
 
 
 
 
 

NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:  

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op 
de website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle 
(langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en 
geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven 
aan coördinator pastoraat Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 1 februari gingen naar mevr. Dinie Bont en mevr. Rina Snoek 
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente. 

 
Komende dagen jarig: 
Op 15 februari mevr. A.J. Duits- de Boer 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op 
de weg die voor u ligt. 
 
Lieve gemeenteleden, 
Hartelijk dank voor de vele kaarten die ik van jullie mocht ontvangen. Ik heb de kaarten geteld: tot 

vandaag zijn het er maar liefst 28! Vrijwel allemaal waren ze 
voorzien van een persoonlijke, hartelijke en bemoedigende 
tekst. Ook Ineke zijn jullie daarbij niet vergeten. Een grote 
steun voor ons beiden op weg naar herstel.  
Op dit moment kan ik nog niet lang achter mijn pc zitten of grote 
stukken tekst lezen. Ik slaap regelmatig. Rust moet 
herstel brengen. Gelukkig gaat het elke dag een beetje beter. 
Weet dat ik, ook nu, aan jullie denk en mij met jullie 
allen verbonden weet. 
 

Hartelijke groeten, Ds. Johan Mulder 
 
Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 8 februari 2026. 
Zondag 8 februari a.s. is er weer een Taizéviering in de 
Noorderkerk in Zaandam. Onze vieringen zijn gebaseerd op de 
diensten in Taizé: Zingen, Bidden, Bijbellezen en Stilte. Die Stilte 
staat centraal, net als in Taizé. In de stilte is er ruimte om tot 
jezelf te komen en ook ruimte om God te ontmoeten. Zingen 
doen we uiteraard uit het ruime aanbod Taizéliederen.  
Datum: zondagmiddag 8 februari 2026.  
Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de 
grote zaal van het bijgebouw. Aanvang: 16.30 uur. 
Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883,  
email: bertvalk1953@gmail.com 
 
Agenda:  
Maandag 09 februari 13.30 uur Vrouwen gespreksgroep  onderwerp uit EB nr. 6 
 09 februari 19.30 uur Repetitie Cantorij  
Woensdag  11 februari 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag  15 februari 10.00 uur Dienst, voorganger ds. Christiaan Ravensbergen. 
   m.m.v. De Morgenstercantorij o.l.v. Corry van Gorp 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 
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