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Welkom en mededelingen 

Gemeente gaat staan 

Psalm 146 

 

Bemoediging en groet 

 

Gemeente gaat zitten 

 

Gebed 

 

Lied 195 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkel woord te inleiding 

 

 

  



Psalmengebed (lied 72a) 

Organist speelt het refrein eerst voor 

 

 Hij zal opkomen voor de misdeelden, 
 hij zal de machten die ons dwingen 
 breken en binden, hij zal leven, 
 onvergankelijk, als de zon. 
Refrein 

` Zoals de dauw die de aarde drenkt, 
 zo zal hij komen en in die dagen 
 zullen trouw en gerechtigheid bloeien, 
 zal er vrede in overvloed zijn. 
 
 Dan dragen de bergen schoven van vrede 
 en de heuvels een oogst van gerechtigheid, 
 een vloed van koren, golvende velden, 
 een stad rijst op uit een zee van groen. 
Refrein 
 
 Zijn naam is tot in eeuwigheid, 
 zolang de zon staat aan de hemel. 
 Zijn naam gaat rond over de aarde, 
 een woord van vrede, van mens tot mens. 
Refrein  

 

Evangelie lezing: Matteüs 5: 1-10 

Lied 117d (3 maal) 

 

 Ook te zingen als: Verblijdt u alle volken, verblijdt u in de Heer. 
    Verblijdt u alle volken, en looft God altijd weer. 
 



Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader 
 
Lied 1001   

 

 
 



 
 
Zegen 
 
 
 
 


