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Vandaag is het de ‘2e zondag na 
Epifanie’. Ook deze zondag staat 
in het licht van de ‘epifanie’ – de 
verschijning – van de Heer in 
ons midden. 
We horen woorden uit Numeri 
13, over de verkenners die het 
beloofde land verkennen en 
terugkeren met grote 
druiventrossen maar ook met  
 

minder goed nieuws. 
Daarnaast horen we Johannes 2, 1-
11, de vaste lezing van deze zondag, 
over de bruiloft te Kana. 
De verhalen rijmen op elkaar: Kanaän 
– Kana. Het gaat over beloofd land en 
over een bruiloftsfeest. 
En we delen – als bruiloftsgasten - 
‘brood en wijn van het Koninkrijk’. Dat 
kan op deze zondag bijna niet anders.  
 

 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  ds. Bart Vijfvinkel 
Ambtsdragers: Irene Hooij, Martijn Bakker, 
 Tineke Andrea, To Vooren, 
 Eddie Zwart 
Lector: Annie Woudstra 
Organist: Jacob Wakker 

Gastvrouw:  Iep van Dongen 
Beeldbewerking:  Wallie Peelen 
Camerabediening: Henk Bakker 
Koffie: Jose en Anne Draaisma 
Koster:  Han Eelman

 
 
Orde van dienst.  
Intochtslied: lied 516 op melodie van ps. 134 
Bemoediging en groet 
Gebed om ontferming 
Lied: 302 
Gebed van de zondag 
1e Schriftlezing: Numerie 13 
Lied: 806 
2e Schriftlezing: Johannes 2: 1-11 
Lied: 339a 
Overdenking en orgelspel 
Lied: 525 1, 3 en 5 allen, 2 vrouwen. 4 mannen 

Gebeden, voorbeden en stil gebed  
Collecte 
Lied 384: 1, 2, 5, 6, 7 en 9 
Avondmaal 
Gemeente vormt een kring 
Lied 405: 4 
Onze Vader en Vredegroet 
Delen van het brood en de wijn 
Dankgebed 
Lied 526: 3 en 4 
Zegen + gezongen amen

 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: Het World Seed Program 

Het project zorgt voor groentezadenpakketten voor arme gezinnen. Een pakket 
bestaat uit 7 verschillende groentezaden en een zakje bloemzaad. Dit alles verpakt 
met een zaaischema. De gemiddelde opbrengst is ruim voldoende voor een gezin. 
Vaak is de oogst groot genoeg om voor de winter een deel in te kunnen maken. Op 
deze manier krijgen de mensen toegang tot verse onbespoten groenten en maakt 
mensen minder afhankelijk. Het is ook kostenbesparend en milieuvriendelijker 
omdat er minder transport nodig is. 

Tuinieren zorgt ook voor beweging en bevordert de gezondheid. 
Kinderen leren tuinieren en het belang van gezond voedsel. Wat 
zo'n zakje groentezaad al niet kan betekenen voor de mensen die 
in armoede leven. 
 
2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 
 
 



Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
 
 
 
 
 

NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:  Dini Bont is deze week naar Recura gegaan nadat ze een paar weken in het ZMC heeft gelegen. 

Ze zou een kaartje op prijs stellen. Adres: Recura, Kamer 528, Kon. Julianaplein 36, 1502 VV  
Zaandam. 
Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de 
website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle (langdurige) 
zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en geduld gewenst. 
Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan coördinator pastoraat 
Hans Boerma tel: 075 6213893.  

De bloemen van 11 januari gingen naar mevr. Mijnie Visser en mevr. Riet Jongbloed 
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente. 
 
Komende dagen jarig: 
Op 22 januari dhr. J. de Koning 
Op 23 januari dhr. D. van Bergen 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de weg 
die voor u ligt. 
 
Zondag 18 januari 
Opening Week van Gebed 
De Vrije Evangelische Gemeente in Wormerveer opent de Week van Gebed met een Praise-avond. 
Het zal een viering zijn met veel zang en muziek uit verschillende bundels o.l.v. de huisband “Reflection”. 
Na afloop is er tijd voor ontmoeting! 
Datum: zondag 18 januari, 19.30 uur 
Plaats: V.E.G. Wormereer, Hennepad 2 
 
Zondag 1 februari 2026 Diaconale zondag 
Extra pepermuntje mee…? 
Op 1 februari wordt tijdens de dienst het toneelstuk ‘Grensgevallen’ vertoond. Dit is een initiatief van Zending 
over Grenzen, waar later in de dienst voor gecollecteerd zal worden. 
De voorstelling, die zo’n 50 minuten zal duren, maakt deel uit van de dienst op deze Diaconale Zondag. Na de 
dienst, die rond half twaalf zal eindigen, is er alle gelegenheid om tijdens de koffie na te praten met elkaar en de 
acteurs van het stuk. Ook is er een informatietafel van Zending over Grenzen waar u meer te weten kunt komen 
over deze organisatie. Wij wensen u alvast een heel inspirerende dienst toe. 
De diaconie. 
 
Ringtheater in de Kogerkerk op 6 februari 
‘Schemermens’ over leven na een oorlog 
Muzikaal verteltheater door Trio Wilde Eend 
Kort na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar antwoorden om zijn 
menselijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de schimmen van zijn verdwenen 
geliefden. 
Waar: Kogerkerk, Kerkstraat 14 (Koog a/d Zaan) 
Wanneer: Vrijdagavond 6 februari 2026, 20.00 uur (kerk open 19.30 uur) 
Entree: gratis (collecte na afloop) 
Reserveren: is verplicht, mail naar: zaanstreekpn@gmail.com  
Er is de mogelijkheid tot een kort nagesprek met de makers 
 
Agenda:  
Maandag 19 januari 19.30 uur Repetitie Cantorij  
Woensdag  21 januari 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
   Koffieochtend in Wormer 
Zondag  25 januari 10.00 uur Oecumenische dienst in Wormer,  
   Maria Magdalenakerk, Dorpsstraat 351 Wormer 
   Voorgangers: pastor Jos van Steen en ds. Sjaak Visser 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 

mailto:zaanstreekpn@gmail.com

