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Dopen? Een ander mens worden! 
Hebben we de kerstboom, de 
kerstversiering en de stal al 
opgeruimd? Ja? Jammer. Nee? 
Gelukkig maar. Hoezo? Wel, 
vorige week vierden we 
Driekoningen oftewel de 
Openbaring van onze Heer, 
want Jezus komt aan het Licht! 
Maar ook vandaag en volgende  

week komt Hij aan het Licht, treedt Hij in de 
openbaarheid. Vandaag staan wij stil bij zijn 
doop in de Jordaan door Johannes. Volgende 
week bij de bruiloft te Kana waar hij ervoor 
zorgt dat er wijn, de messiaanse drank, 
genoeg is. Het is dus eigenlijk nog Kersttijd 
en in deze tijd staan we vandaag stil bij wat 
de doop van Jezus voor ons die veelal ook 
gedoopt zijn betekent. Gaan we er door 
veranderen? 
 

 
Drs. Ko Schuurmans (1947) is gepensioneerd rk pastor. Hij studeerde sociografie en theologie. Na 
gewerkt te hebben in het voortgezet onderwijs en het basispastoraat was hij van 1985 tot  zijn pensionering 
in 2012 verbonden aan de Pastorale Dienstverlening van het RK bisdom van Haarlem - Amsterdam als 
directeur en liturgist ten behoeve van de (bij)scholing van vrijwilligers en professionals. Daarnaast was hij 
docent liturgiek aan de universiteit en hogeschool. Hij schreef en schrijft over liturgie en de bijbel. Ook 
liturgische teksten en liederen. Veelvuldig gaat hij voor in vieringen in rooms-katholieke en protestantse 
kerken. 
 
Medewerkers in deze dienst 
Voorganger:  Pastor Ko Schuurmans 
Ambtsdragers: Gerda Bak 
 Lummie Peelen 
Lector: Cora Bus 
Organist: Wouter Feenstra 
 

Gastvrouw:  Linda van Eerde 
Beeldbewerking:  Martijn Bakker 
Camerabediening: Anniek Bakker 
Koffie: Esther en Anton Boot 
Koster:  Wallie Peelen 

Orde van dienst.  
Intochtslied: Psalm 89: 1 en 2 
Bemoediging en groet 
Inleiding  
Gebed voor de nood in de wereld 
Lied: 281: 1 t/m 5 
Gloria lied: 305 
Gebed bij de opening van de schrift 
Lied 459: 1 t/m 4 
1e Schriftlezing: Jesaja 42: 1-7 en 9 
Lied: 459: 5 t/m 7 

2e Schriftlezing: Matteus 3: 13 t/m 17 
Lied: 339a 
Overdenking en orgelspel 
Lied: 538 
Gebeden, stil gebed en het Onze Vader  
3 x Onderbroken door het Kyrie eleison L.301a 
Collecte 
Slotlied: 526: 1, 2 en 4 
Zegen 

 
Waarvoor wij geld geven: 1e collecte: " Stichting De Nobelhof.  

Via Bart Vijfvinkel zijn we in contact gekomen met dit project wat toen nog in de 
kinderschoenen stond. Nobelhof Oosterwold is een rustige, veilige en 
kleinschalige woonomgeving waar jongvolwassenen 
met een handicap zo gewoon mogelijk met elkaar leven. 
Ze hebben wat ondersteuning nodig en de hulp die ze 
nodig hebben is beschikbaar maar het accent ligt op de 

mogelijkheden die de jongeren wél hebben. In Nobelhof leven mensen met 
elkaar en in verbinding met de buurt.  
 
2e collecte is bestemd voor onze kerkelijke activiteiten 



Diaconale collecte      Collecte Kerkelijke activiteiten 
 
 
 
 
 

NL 96 INGB 00051574 31     NL 17 INGB 0006 1816 21 
Diaconie Protestantse gemeente te Wormerveer   Protestantse gemeente te Wormerveer 
 
Onze zieken:  

Er verblijven meerdere gemeenteleden in een verzorgingstehuis. Hun adressen vindt u op de 
website (menu: pastoraat) in het item: “Laat eens wat van u horen”. Wij wensen alle 
(langdurige) zieken Gods nabijheid en steun toe. Ook voor wie hen verzorgen, sterkte en 
geduld gewenst. Meldingen over zieken in onze gemeente kunnen worden doorgegeven aan 
coördinator pastoraat Hans Boerma tel: 075 6213893.  
De bloemen van 4 januari gingen naar mevr. Anke den Otter en mevr. Willy Strasters 
De bloemen gingen vergezeld van een kaart met de hartelijke groeten van de gemeente. 

 
Komende dagen jarig: 
Op 12 januari de heer J. Waal 
Op 17 januari mevr. M. van ’t Kruis-Boele 
Alle gemeenteleden die deze week ook jarig zijn, van harte gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst op de 
weg die voor u ligt. 
 
Vriendenboekje 
De gemeente krijgt een eigen vriendenboekje waarin iedereen zijn of haar persoonlijke bladzijde krijgt. Zo 
kunt u gemakkelijk een naam bij een gezicht plaatsen en andersom. Bovendien is er naast een foto en 
naam ook ruimte om wat over uzelf te vertellen. De A-4jes zijn te verkrijgen bij en ook weer in te leveren bij 
familie Martijn, Renske, Anniek en Floortje Bakker of bij Irene Hooij.  
Mocht u later nog een formulier nodig hebben, deze zullen de komende tijd nog te vinden zijn in een map in 
de Kosterij tijdens het koffie drinken na de dienst. Dan maken we samen een mooi vriendenboekje. 
 
Ringtheater in de Kogerkerk 
‘Schemermens’ over leven na een oorlog 
Muzikaal verteltheater door Trio Wilde Eend 
Kort na de Tweede Wereldoorlog gaat de joodse advocaat Salomon Zeitscheck op zoek naar antwoorden 
om zijn menselijkheid te hervinden. Hij vertoeft vaak in de schemering, tussen de schimmen van zijn 
verdwenen geliefden. 
Waar: Kogerkerk, Kerkstraat 14 (Koog a/d Zaan) 
Wanneer: Vrijdagavond 6 februari 2026, 20.00 uur (kerk open 19.30 uur) 
Entree: gratis (collecte na afloop) 
Reserveren: is verplicht, mail naar: zaanstreekpn@gmail.com  
Er is de mogelijkheid tot een kort nagesprek met de makers 
 
Rommelmarkt  
Het jaar is nog maar net begonnen maar uw medewerking wordt alweer gevraagd.  
Op 11 april wordt de alom bekende Rommelmarkt weer gehouden in en rondom de kerk  
Doe vooral mee. Informatie bij Tineke Andrea tel. 075-6211895 
 
Taizéviering in de Noorderkerk, zondagmiddag 11 januari 2026. 
Datum: zondagmiddag 11 januari 2026. 
Locatie: Noorderkerk, Heijermansstraat 127, Zaandam, in de grote zaal van het bijgebouw. 
Aanvang: 16.30 uur. Informatie bij: Bert Valk, tel. 06-40366883, email: bertvalk1953@gmail.com 
 
Agenda:  
Maandag 12 januari 13.30 uur Vrouwen gespreksgroep 
 12 januari 19.30 uur Repetitie Cantorij  
Woensdag  14 januari 10.30 uur Koffiedrinken Nieuwe Steeg in de Kosterij 
Zondag  18 januari 10.00 uur Dienst, voorganger onze eigen predikant Bart Vijfvinkel 
   In deze dienst wordt het Heilig Avondmaal gevierd. 
 

Tekst en tips voor KerkPlus uiterlijk vrijdagmiddag 15.00 uur naar: 

kerkplus@pknwormerveer.nl of Wil Renaud 06 37362061 

mailto:zaanstreekpn@gmail.com

